
‘Een scrapbook vol herinneringen.’

Verzamel fotootjes, tekeningen, briefjes,... over de leuke 
momenten die jullie samen beleefden of die typisch zijn 
voor jullie vriendschap.

Zoek extra materiaal bijeen om je collage op te fleuren: 
papieren of gedroogde bloemetjes, een klein envelopje 
om extra fotootje of briefjes in te steken, wasi-tape, een 
afbeelding uit een magazine, stickers, stempels,...

Neem een blad tekenpapier - best een iets dikker papier - 
en begin met alles op het blad te leggen. Verschuif alles 
en laat gerust enkele zaken overlappen.

Heb je een mooie collage? Kleef dan alles vast en je hebt 
een prachtige en troostrijke scrapbook-pagina.
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‘Een aandenken aan de muur.’

Verzamel tastbare herinneringen en erfstukken: het 
horloge van je opa, het haarlint van je mama…

Ga op zoek naar bijpassende foto’s, briefjes, 
kattenbelletjes… Probeer zaken te integreren als:
-	 de lievelingskleur
-	 hobby’s
-	 het lievelingsgerecht
-	 karaktereigenschappen

Als je oude foto’s liever niet verknipt of  
gebruikt kan je er eenvoudig een foto van  
nemen en afprinten op een printer.

Bedek de achtergrond van een kadertje met een leuk 
stofje en bevestig er alle elementen op. Het kadertje 
hoeft niet dicht. Zo krijg je een tastbaar en 
betekenisvol stilleven aan de muur.

TIP
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Zoek de mooiste foto’s van de dierbare overledene 
bijeen, breng ze op hetzelfde formaat en print ze uit. 
Denk voor het formaat bijvoorbeeld aan dat van een 
bankkaart, dan past jouw boekje in een portefeuille.

Knip een lange strook papier. Reken voor het formaat 
op de hoogte van de foto’s en voor de lengte op 6 x 
de breedte van de foto’s. Vouw het strookje als een 
accordeon.

Kleef de foto’s aan de voor- en achterkant, en schenk het 
boekje aan wie de dierbare altijd dichtbij wil hebben.

Gebruik wasi-tape. Die is vaak een beetje 
doorschijnend, zodat je er mooie woorden op kan 
schrijven die je dan over de foto’s kan kleven. 
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‘Altijd dichtbij in een klein boekje.’

TIP

1

2

3



Ben je niet zo handig maar wil je toch op een creatieve 
manier de warmste herinneringen aan de overledene 
delen? Stop ze dan in een mooi doosje.

Zoek een mooi doosje en versier het of schrijf er 
een boodschap op.

Verzamel foto’s en tastbare aandenkens aan wie 
jullie missen.

Schenk het doosje als een troostrijk cadeau.

Waarom wachten om een herinneringsdoosje te 
maken? Je kan er vandaag al mee aan de slag gaan 
om alle momenten die je voor altijd wil koesteren 
in te bewaren, en de herinneringen later door te 
geven aan wie jou lief is.

‘Een doosje vol koestermomenten.’

TIP
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